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Recensie ‘Stad der nevelen’ van Carlos Ruiz Zafón




De allerlaatste Zafón




Door Carien Touwen




In november 2016 verscheen het vierde boek in de serie Het Kerkhof der Vergeten Boeken en hiermee leek het levenswerk van de Spaanse auteur Carlos Ruiz Zafón voltooid. De auteur besloot echter al gauw dat hij ook een verhalenbundel wilde publiceren met daarin alle verhalen rondom Het Kerkhof als blijk van erkentelijkheid aan zijn miljoenen trouwe lezers. Tot groot verdriet van velen werd Zafón ernstig ziek en stierf hij in 2020 op 55-jarige leeftijd. De uitgeverij moest de bundel postuum uitgeven en hiermee werd het niet alleen zijn allerlaatste boek, maar ook een hommage aan de auteur.




Stad der nevelen bevat elf verhalen en een bijzonder aangrijpende toegift. Het openingsverhaal ‘Blanca en het afscheid’ zou zo een hoofdstuk uit een van de vier boeken rondom Het Kerkhof kunnen zijn. David Martin vertelt over Blanca, een vriendinnetje uit zijn jeugd dat hij nooit vergeten is. Zij ontmoeten elkaar stiekem in een kerk, maar de omstandigheden veranderen en het afscheid is hard. Ook het tweede verhaal ‘Naamloos’ gaat over David; met sfeervolle woorden wordt de gruwelijkheid van zijn geboorte verteld. Beide verhalen laten zien hoe virtuoos Zafón is met zijn woorden, hoe hij met beeldschone, rake zinnen de meest vreselijke dingen overbrengt.




Lees verder op Het Korte Verhaal. 
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			Recensie verhalenbundel ‘Let goed op’ Jason Reynolds
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Recensie verhalenbundel ‘Let goed op’ Jason Reynolds




Tien keer raak




Door Carien Touwen




Tien kinderen uit dezelfde klas, allemaal met hun eigen zorgen en gedachten. In de tien verhalen in Let goed op volgen we ze, ieder op hun eigen weg van school naar huis. Het concept lijkt simpel, maar zo eenvoudig is het niet om tien verschillende situaties te creëren die zowel de routine van het elke-dag-naar-huis-lopen bevat, als een verrassend inzicht in het leven van de hoofdpersonen.  Jason Reynolds doet het. Ieder verhaal klopt en ieder verhaal raakt.




Amerikaans auteur Jason Reynolds (1983) las zijn eerste boek pas uit toen hij zeventien was. Hij kwam maar weinig verhalen tegen waarin hij zichzelf herkende. Met zijn boeken wil hij daar verandering in brengen. Hij publiceerde al een ruim tiental jeugdboeken en werd in 2020 benoemd tot Amerikaans ambassadeur voor jeugdliteratuur. Deze maand won Let goed op (Look both ways) de prestigieuze Britse Carnegie Medal voor jeugdliteratuur. 




Lees verder op  Het Korte Verhaal
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Interview Britt van Marsenille: Bijen redden met Britt




Redactie Boekenkrant 14 mei 2021




Britt van Marsenille is radio- en tv-presentatrice in België. Ze vindt bijen een van de belangrijkste dieren op aarde en werd imker om de bijen te helpen. Deze maand presenteert ze een prachtig prentenboek om haar opgedane kennis over bijen te delen.  




Door Carien Touwen 

Het was een toevallige samenloop van omstandigheden die ertoe leidde dat Van Marsenille imker werd. Ze las in de krant dat het niet goed gaat met de bijen en vlak daarna bezocht ze een open dag van imkers. Van Marsenille raakte aan de praat met de imkers en ze openden een bijenkast voor haar. Dat was het grote wauw-moment. Al die krioelende bijen, ze wist niet wat ze zag! Wat ze wel wist: dit wilde ze ook. Ze sloot zich aan bij een imkervereniging en reed een jaar lang elke vrijdag naar een café in Kasterlee waar een ervaren imker het vak uit de doeken deed. Daarna kreeg ze haar eerste bijenvolkje mee om haar kennis in de praktijk te brengen.  




Een boek vol bijenweetjes
Inmiddels is Van Marsenille vijf jaar imker en bracht ze deze maand een kinderboek uit getiteld Britt bij de bijen. Het is een prachtig geïllustreerd boek met veel interessante weetjes over de leefwereld van bijen en over waarom ze zo belangrijk voor de wereld zijn. Meteen geeft de auteur toe dat ze echt niet alles weet: ‘Ik leer nog steeds bij en weet zeker dat ik over vijftig jaar nog niet alles weet over bijen.’ De uitgeverij had haar gevraagd om een bijenboek voor volwassenen te schrijven, maar dat zag ze niet zitten. Voor kinderen daarentegen, dat wilde ze wel. ‘Ik miste echt een kinderboek over bijen dat niet te moeilijk is; een speels boek met veel wist-ik-datjes en vol met antwoorden op de vele vragen die ik altijd krijg.’ 
De schrijfster is verbaasd over hoeveel het bijenvak haar al heeft gebracht: ‘Toen ik begon met de imkeropleiding leek het me vooral een leuke hobby, waarmee ik hopelijk iets kon doen voor de bijen. Maar het heeft me zoveel meer gebracht. Ik heb veel bijzondere mensen ontmoet. Op reis ga ik bijvoorbeeld altijd op bezoek bij lokale imkers en zo stond ik ooit eens op het dak van een hoge flat in Tokio een bijenkast te bekijken en ontdekte ik in Panama dat er bijen zijn die zure honing maken. En ik ben ook al een tijdje de meter (peetmoeder) van de Week van de Bij waarvoor we leuke promofilmpjes maken. Dit jaar gaan we beton uitbreken en laten zien hoe je zaadbommen maakt.’ 




Lees het hele interview op Boekenkrant. 
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Recensie ‘Moeder Dochter Minnares’ van Heleen van Royen




Twintig jaar openhartigheid




Door Carien Touwen




In 2020 was het twintig jaar geleden dat Heleen van Royen debuteerde met ‘De gelukkige huisvrouw’. Om dit te vieren verscheen het boek ‘Moeder, dochter, minnares’, een bundel vol persoonlijke columns en verhalen. Het boek heeft als ondertitel ‘Een ode aan leven, liefde en lust’ en dat is het ook. Van Royen neemt zoals altijd geen blad voor de mond en schrijft over alles wat haar bezighoudt.




Lees verder op Het Korte Verhaal. 




[image: ]
							

	
			
									
						Posted in publicaties					
					|
													
						Tagged heleen van royen, het korte verhaal, moeder dochter minnares, recensie, verhalenbundel					
					|
								Leave a comment
							

		


		
	


			
			Recensie ‘Vliegende Hollanders’ van Mark Dierikx


			
				Posted on December 28, 2020 by admin			


				
				
Er is maar weinig dat zo tot de verbeelding spreekt als de eerste luchtvaarders. In ‘Vliegende Hollanders’ vertelt Marc Dierikx het verhaal van de Nederlandse luchtvaartpioniers Anthony Fokker en Albert Plesman. Lees hier mijn recensie op Boekenkrant.





Recensie: Fokker en Plesman, tot elkaar veroordeelde luchtvaartpioniers
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			Interview met London Loy voor Boekenkrant
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London Loy werkt als chef-kok in het Rotterdamse restaurant The Ballroom, kookt één keer per week in Koffietijd! en maakte furore bij tv-programma’s zoals Dance Dance Dance, Food Truck Challenge en Topchef Academy. Als kers op de taart verscheen in mei zijn eerste kookboek: Mijn recepten.Van appeltaart tot saotosoep.Voor de Boekenkrantbelde ik met deze ‘happy chef’.  




Door Carien Touwen 




 London Loy was als kind niet gemakkelijk. Hij had een moeilijke jeugd en een zeer strenge vader. Zijn moeder hield hem veel bij zich in de keuken, waar hij al snel interesse toonde voor de verschillende smaken en geuren van alle ingrediënten. Zin in school had hij nooit en alleen voor gym kreeg hij hoge cijfers. Maar toen kwam de dag waarop hij appeltaart moest maken bij de kookles. Blijkbaar deed hij dat goed want hij kreeg een negen en opeens realiseerde Loy zich dat hij iets kon. Hij vond de weg naar de koksschool en daarmee opende zich een mooie carrière.  




Het hele interview is HIER te lezen. 
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Recensie ‘Labyrint de verhalen’ van Esther Verhoef




Een spannende rondreis




Door Carien Touwen




Esther Verhoef begon haar schrijfcarrière als schrijfster van tientallen boeken over huisdieren. In 2003 debuteerde ze als thrillerauteur met ‘Onrust’. Sindsdien zijn er meer dan 2,5 miljoen exemplaren van haar thrillers en romans verkocht. 




In februari van dit jaar verscheen haar verhalenbundel ‘Labyrint’. De dertien verhalen tellende bundel gaat van start met een interessante inleiding van Verhoef, waarin ze vertelt hoe ze schrijver is geworden en wat schrijven met haar doet. Ze vergelijkt een verhalenbundel heel treffend met een rondreis waarin je uiteenlopende interessante, mooie plaatsen aandoet en in verschillende hotels slaapt.




Lees verder op Het Korte Verhaal. 
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				Recensie ‘Dagelijksheden’ van Remco Campert

Campert verstaat de kunst van het ouder worden

Door Carien Touwen[image: ]

Al decennia lang is Remco Campert (1929) een van Nederlands bekendste schrijvers. Zijn eerste werken publiceerde hij in 1950 en sindsdien verschenen er tientallen veelgelezen romans en poëziebundels van zijn hand en schreef hij honderden columns voor onder andere De Volkskrant en Elsevier. In 2018 gaf Campert aan te stoppen met schrijven, maar op onregelmatige basis publiceert hij nog weleens een “notitie”. Schrijversbloed kruipt waar het niet gaan kan.

 

Lees verder op Het Korte Verhaal.
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				Now available: The legend of Zemza, my brand new fantasy novella

About this book:[image: ]

Lisa has never left the island she lives on and longes to see the world. She finally gets her chance when she has to go on a detective mission with her boss. They set out to find a missing boy. He has left Belbis to find Zemza, a legendary island where everyone is supposed to be happy. Many people have left to find it, none have returned. That must be because the island indeed is heaven, right?

The legend of Zemza is a surprising fantasy novella written by Dutch author Carien Touwen.
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				Recensie ‘Een handvol geluk’ van Santa Montefiore

Liefde, ontrouw en sfeervol drama

*** (3 sterren)

Door Carien Touwen[image: ]

Deze zomer had Nederland een primeur: er verscheen een verhalenbundel waarin alle verhalen van de Britse schrijfster Santa Montefiore voor het eerst gebundeld zijn. ‘Een handvol geluk’ telt veertien verhalen, waaronder twee verhalen die de lengte hebben van een novelle. De meeste verhalen uit de bundel zijn al eens in het Nederlands gepubliceerd geweest, met uitzondering van de eerste drie verhalen.

 

Lees de hele recensie op website Het Korte Verhaal.
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			Interview met Regula Ysewijn


			
				Posted on August 15, 2019 by admin			


				
				Speciaal voor Boekenkrant interviewde ik Regula Ysewijn over haar ‘Brits Bakboek’.

Als klein meisje droomde culinair auteur, fotograaf en Bake Off Vlaanderen-jurylid Regula Ysewijn weg bij de tekst van het liedje ‘Witte zwanen, zwarte zwanen’. Het idee om naar Engeland te varen liet haar geen moment meer los. Jaren later resulteert haar liefde voor Groot-Brittannië in een bakboek vol Britse lekkernijen. [image: ]

Toen ze negen jaar was, gaven haar ouders eindelijk toe aan haar wens en vanaf dat moment werd elke familievakantie in Groot-Brittannië doorgebracht. ‘Iedere reis had een ander cultureel thema en ik voelde mij er gelijk thuis. Ik leerde de taal door de verhalen van Jane Austen en las veel Britse geschiedenisboeken. Ik houd ervan wanneer dingen anders zijn dan in België, ook op culinair gebied. Bijvoorbeeld die kleine plaatselijke bakkerijen met allerlei buns die ik niet kende. Ik wilde alles uitproberen,’ vertelt Ysewijn. Tijdens deze vakanties ontstond haar grote liefde voor de Britse bakcultuur.

Klik HIER om het hele interview te lezen.
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				Deze maand te lezen in Boekenkrant: mijn recensie van ‘Straffe reisverhalen’ van Tom Waes

[image: ]

							

	
			
									
						Posted in (in het) nieuws, publicaties					
					|
													
						Tagged Boekenkrant, recensie, straffe reisverhalen, Tom Waes					
					|
								Leave a comment
							

		


		
	


			
			Recensie ‘Six minute stories’


			
				Posted on December 22, 2018 by admin			


				
				Recensie ‘Six minute stories’

Een geslaagd duwtje in de rug van het korte verhaal

Door Carien Touwen

 

Een Nederlandse zorgverzekeraar introduceerde vorig jaar een serie van acht boekjes met daarin een kort verhaal. Reden hiervoor is een onderzoek waaruit blijkt dat zes minuten lezen je stressniveau al met 68 procent kan verlagen. Dit jaar verscheen een nieuwe serie van acht ‘Six minute stories’ die op diverse plaatsen in de Nederlandse Randstad werden uitgedeeld. Ik kreeg alle boekjes via Hebban en mocht ze lezen en beoordelen.

Dit zijn de titels:

	Six minute stories No. 9: Tim den Besten – De kinderpopster, Zes minuten aan Vlaamse gulzigheid
	Six minute stories No. 10: Herman Koch – Dienstkeuring, Zes minuten zoeken naar goedkeuring
	Six minute stories No. 11: Niña Weijers – Middelpuntvliedende kracht, Zes minuten klimmen naar geluk
	Six minute stories No. 12: Elfie Tromp – De varkens, Zes minuten appeltjes schillen
	Six minute stories No. 13: Mano Bouzamour – De corrector, Zes minuten les in goed burgerschap
	Six minute stories No. 14: Marieke Lucas Rijneveld – Rikki, Zes minuten dingen kapotmaken
	Six minute stories No. 15: Thomas Olde Heuvelt – Balora met het Grote Hoofd, Zes minuten liedjes in je hoofd
	Six minute stories No. 16: Anna Drijver – Vathorst, Zes minuten lief en leed delen[image: ]


Als liefhebber en promotor van het korte verhaal was ik heel blij dat ik de kans kreeg om de boekjes te lezen, want in Belgie worden deze boekjes natuurlijk niet uitgedeeld. Ik was aangenaam verrast door de vormgeving, ze zijn opvallend, klein maar zeker niet onleesbaar en goed stevig zodat je ze makkelijk mee kunt nemen. Ook de omslagtekeningen blijken na het lezen allemaal goed te passen bij het verhaal.

 

Lees de rest van de recensie op Het Korte Verhaal.
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			Recensie: ‘Velden van Weleer’
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				De afgelopen maand verscheen mijn recensie/artikel over het boek ‘Velden van Weleer’.
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				Nu verkrijgbaar als e-book:
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